Tot de schikgodinnen

Een enkele zomer nog, gun mij, machtigen,
En ¢en enkele herfst, tot mijn gezang gerijpt s,
Opdat mijn hart, verzadigd met
Het zoete spel, dan gedweeér sterft.

De ziel die bij leven haar goddelijk deel
Niet kreeg, vindt ook in de diepe Orcus geen rust:
- Zodramij echter het heilige dat mijn
| Hart nu vervult, het gedicht, geluk




