
hemelglobe 
 
Hoe weet ik waar ik ben? 
meet ik de hoek van horizon, 
hanteer ik een sextant? 
 
Kan ik de hemel vinden 
op de globe van Blaeu… 
tussen tweeling, lucht en geel 
vissen, water en pastel…? 
ik draai de bol om meridiaan 
langs stier en ram… 
 
laat een loodlijn naar de aarde zakken 
 
ergens op de eindeloos grijze zee 
geen peil op te trekken… 
moet wachten op kreeft bij middernacht. 
 
Hoe weet je wie je bent? 
hoe meet je oog de ziel 
 
zo op je rug op een binnenplaats 
zo zonder horizon 
zo tegen vijven  
  



 


