Ik het;

Hier zijn wij

En altijd is er tussen
Veroordeeld tot

lets tussen

We staan onder dezelfde lucht
Maar raken elkaar net niet

Er zijn stappen willekeurig
Maar verschillend van hoogte
We dragen dezelfde lucht

In het aanwijzen

Wijzen wij op de grens

Het ‘ons’ kost moeite

En wordt nooit natuurlijk

Ik-Jij

Wij nemen deel

wij zijn zo gegroeid
alles heeft zijn plek
wordt geboren

en keert terug

in jij keert mij terug

wij resoneren

staan in en op hetzelfde

wij keren in elkaar terug



